
De Leutige Geit neemt afscheid..., 
maar zegt geen vaarwel!

Op 1 januari ga ik “landen” en ga ik van bijna voltijds naar halftijds werken met
een tegemoetkoming van de overheid. Normaal gezien mag je in het huidige
systeem nog twee jaar je bijberoep uitoefenen om daarna volledig terug te
vallen op je landingsbaan met tegemoetkoming. 

Ondertussen is duidelijk dat de regering die nu gevormd gaat worden, het
systeem van de landingsbanen op de schop wil zetten. De mij adviserende
instanties zijn dan ook bang dat als ik nu nog twee jaar mijn bijberoep
uitoefen, de wetgeving ondertussen zo veranderd zal zijn dat ik daarna geen
tegemoetkomingen meer zal ontvangen. Die tegemoetkomingen maken het
systeem van landen echter mogelijk, want halftijds werken is ook halftijds loon,
aangevuld met de tegemoetkoming die het voor de oudere werknemer toch
financieel mogelijk maakt van langer te werken.

Dit was de trigger voor mij om deze keuze te maken en de activiteiten van De
Leutige Geit voorlopig te stoppen.

Het is hier leutig



Daarnaast staan wij na de brand voor nieuwe uitdagingen die ook veel tijd
vragen. Alles is nu opgeruimd en het perceel ligt bouwklaar. Maar wat en hoe
gaan we doen? Wat gaan we zelf doen of niet? Wat met ons couhousing-
idee? 

Ook hier laten we ons begeleiden door mensen uit het vak en leggen we
contacten met oa de gemeente, firma’s,... Maar ook dit zal de nodige tijd
vragen en daar moet dan ook ruimte voor gemaakt worden.

Gaan de geiten nu weg? Nee, natuurlijk niet!
Ga ik nog melken en kaasmaken? Ja, natuurlijk wel!

Maar wel terug op het niveau van de begindagen en niet meer in bijberoep, met
al zijn consequenties. En het is niet omdat we een aantal jaren minder aanwezig
zullen zijn dat we, bij leven en welzijn (cfr Jos Ghysen), ons pad later niet zullen
verder zetten.

Tot gauw, Peter


