
Als de vogels de plek van je wekker innemen, de krulwilg

een plekje in huis krijgt en de krokussen in het gras komen

piepen,... dan is de lente in het land!

Ook in de polder begint er vanalles uit het opgedroogde slijk

te groeien, is er mekkerend jong leven in de geitenstal en

groeit en bloeit ons Leutiglandleven vrolijk verder!

Ontdek dit Leutige Nieuws waar we het onder meer hebben

over jonge geitjes, een originele sfeerbol en een gratis e-book.

Veel leesplezier      

H E T  L E U T I G E  N I E U W S
M e t  n i e u w t j e s  v a n  l e u t i g l a n d l e v e n
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La La Lente!

Mag ik je krokussen...?



De Leutige Geit

Niets is zo mooi als jonge geitjes die bij hun moeder aan

het drinken zijn. Op deze foto kan je het niet zien, maar

op zo’n momenten kwispelen de geitjes van plezier, terwijl

de moeder geduldig wacht tot ze voldaan zijn.

De jonge geitjes mogen echter niet alle melk opdrinken,

want er moet ook geitenkaas gemaakt worden. Vanaf

volgende week kan Peter weer op kaastoer vertrekken. 

Als de buikjes vol zijn,

moeten de geitjes even

bekomen en is het tijd

voor een dutje.

Een geitenleven kan

schoon zijn...

Dagbesteding

Aan de moestuin wordt echter ook veel aandacht en tijd besteed.

Na de natte winter werd de grond voorbereid om ook dit jaar

opnieuw lekkere groenten en fruit op te brengen. 

Zo zijn de eerste sla- en aardbeiplantjes alvast geplant, om

binnenkort lekker van te smullen.

Want, zoals de gasten het zelf zeggen: wat je zelf kweekt,

smaakt beter!

Elke maandag en woensdag komen er gasten van De Klokke op dagbesteding en houden ze

zich vooral bezig met het verzorgen van de geiten, de geitenstal en de weide. Dit jaar vinden

ze het fijn dat er een klein geitje geboren is die ze af en toe een fles melk mogen geven.



Deze quote van Maya Angelou

hangt al een poosje in ons atelier en

we kunnen alleen maar zeggen dat

deze uitspraak helemaal klopt!

Hoe meer we maken, hoe meer

ideeën we krijgen...

“Een origineel geboortekaartje verdient een originele

sfeerbol”, dacht onze dochter Nette. Dus gingen we

aan de slag met dit idee en beleefden er plezier aan

om dit project tot een mooi einde te brengen.

Hierbij was de eerste 3D-sfeerbol geboren 

En gelukkig waren de ouders er ook blij mee...!

Keramiekatelier

Erfgoeddag 24
Op zondag 21 april 2024 is het opnieuw Erfgoeddag, een evenement waar we met plezier aan

deelnemen. Het thema dit jaar is ‘THUIS’ en dat geef inspiratie om aan de slag te gaan...

Keramiek brengt kleur in huis en geeft

uiting van je persoonlijkheid. Zo maak je

van je huis een THUIS.

Vanuit dit idee is deze creatie aan het

groeien...

Iemand een idee wat het zou kunnen

worden? Laat het ons weten...!



Energetische Lifecoach 

Met Energetische Heling kan je je emotionele

rugzak lichter maken zodat je krachtiger en

evenwichtiger in het leven kan staan.

Dat is een korte manier om uit te leggen hoe

ik tewerk ga in mijn praktijk. Een iets meer

uitgebreide uitleg vind je in dit gratis e-book

‘Lo siento - Ik voel het’. Of: hoe je emoties en

gedachten kan ombouwen tot krachten.

Ik vertel onder meer over de boeiende wereld

van emoties, onze emotionele erfenis en over

de invloed van emoties en gedachten op ons

mentaal en fysiek welzijn. Ook kom je meer

te weten over mijn manier van werken en de

visie die erachter zit. 

Er zijn talloze emoties en gedachten waar

mensen last van kunnen hebben. Ik reik dan

ook een aantal thema’s aan waarmee men in

mijn praktijk terecht kan. 

Gratis e-book

Je kan het e-book HIER gratis downloaden.

Mocht je nadien nog specifiekere vragen hebben, dan kan je via een link op blz20

een gratis kennismakingsgesprek aanvragen. 

Soms kunnen ervaringen

 je inspireren om iets te maken

met meer betekenis.

De Chakra-ketting is gemaakt

in eigen atelier, de Mala in een

Javaans huisje in Noord-Holland. 

https://www.leutiglandleven.be/e-book


Op zondag 21 april 2024 staat Erfgoeddag in teken van ‘THUIS’, of ‘Wat maakt het gewone

van Thuis nu zo bijzonder, vroeger en nu?’

Wij wensen dat je je op Erfgoeddag Thuis mag voelen bij Leutiglandleven en nodigen je uit

om je in het Keramiekatelier te laten inspireren om kleur en gezelligheid te geven aan je

Thuis. Deze dag is bovendien een uitgelezen moment voor klein en groot om de jonge geitjes

te komen knuffelen

       Alle kinderen (tot 12j) die een tekening meebrengen over hun Thuis,

mogen in de Sfeerbar een gratis pannenkoek gaan ontvangen.

We zijn ook nog op zoek naar gedichten en/of quotes ivm Thuis om op te hangen in de tuin.

Mocht je hiervoor inspiratie hebben, mag je ons dit bezorgen via sfeerbol@gmail.com,

waarvoor dank!

Het Leutige Landleven 

Bedankt voor je interesse in ons Leutiglandleven!

Voel je THUIS op Erfgoeddag bij LEUTIGLANDLEVEN!

Welkom op 21 april 2024 van 11u tot 17u

En ondertussen kijken we al

breiend en hakend uit naar onze

tweede kleindochter...

De lente brengt ons veel dit jaar!


